
Albert Einstein

Albert Einstein werd geboren op 14 maart 1879 in Duitsland. Hij was een belangrijke Duitse 

natuurkundige en wordt gezien als één van de belangrijkste natuurkundigen van zijn tijd (en aller 

tijden). Je kunt Einstein vergelijken met Isaac Newton, ook al zo'n genie. Einstein is vooral 

bekend door zijn ontdekking van de zogenoemde relativiteitstheorie.

Zijn jeugd

Toen hij 3 was begon hij pas een beetje te praten. Hij was ook heel rustig. Zijn moeder dacht al 

een tijd dat hij achterlijk was, maar gelukkig bleek dat niet zo te zijn. Tegenwoordig zouden we 

zeggen dat hij autistisch was, maar die diagnose was toen nog niet uitgevonden. Albert Einstein 

moest niets van drukte, lawaai of geweld hebben. Hij zat het liefst de hele dag achter elkaar met 

zijn mond dicht muziek te luisteren of te lezen. Albert was echt dol op muziek.
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Hij hield niet van school. Hij leerde niet goed en lette niet goed op. Dat was eigenlijk ook niet 

nodig, want hij haalde steeds de hoogste cijfers. Hij was vooral hartstikke goed in rekenen. Hij 

vond het een geweldig vak. Toen hij nog maar 10 jaar was, ging hij na schooltijd al wiskunde 

studeren. Toen Albert Einstein 5 jaar was, werd hij heel erg ziek. Dat dachten zijn ouders 

tenminste, want hij kon geen taal leren. Zijn ouders dachten: "onze zoon is ziek", maar dat was 

niet zo. Hij had dyslexie. De ouders van Albert Einstein waren joods. Hij kreeg les van Joodse 

godsdienstleraren.
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Op 28 juni 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Einstein woonde toen in Zwitserland. Hij was 

erg blij dat hij daardoor niets met de oorlog te maken had. Maar Albert werd bijna ziek van 

afschuw, zo vreselijk vond hij het dat er talloze slachtoffers vielen. Albert Einstein heeft zich heel 

zijn leven ingezet voor vrede. Hij was een pacifist, dus iemand die tegen alle soorten geweld is.



Einstein is overleden op 18 april 1955 in de Verenigde Staten.


